Steen.

Op een steen

het schrift
van voorbije
eeuwen

ontelbaar
telraam
niet te meten

dichtershand
van steen
in zand

het godenkleed
nog altijd
niet versleten

draag ik
- licht gewicht -

steen
tot aan
de aarderand

geef terug

aan het heelal
wat niemand
ooit zal weten.



